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In mijn kunstautobiografie heb ik gekozen voor de volgende 4 disciplines: architectuur, film, 

fotografie & nieuwe media en muziek. Hopelijk geeft mijn biografie een goed beeld van de invloed 

van kunst op mijn leven. 

✓ Architectuur 

Architectuur is de kunst van het ontwerpen 

van de gebouwde omgeving: gebouwen, 

interieur, landschap en steden.  

Sinds mijn geboorte woon ik op IJburg, een 

vrij nieuwe woonwijk van Amsterdam. Het 

land is opgespoten om deze woonwijk te 

realiseren. Vroeger was IJburg Zuiderzee/ 

IJsselmeer. IJburg is nu niet meer weg te 

denken, maar in 1997 werd er nog 

tegengestemd door de meeste 

Amsterdammers in een referendum. 

Inmiddels is het er, en woon ik in een 

waterwoning, ook wel een drijvend huis 

genoemd. Dit is een bijzondere woonvorm 

of te wel originele architectuur. Bij ons thuis 

voelen we de wind, dan beweegt het huis. 

 

Recent is het Sluishuis op IJburg opgeleverd. 

Dit nieuwe gebouw heeft een 

indrukwekkende architectuur vanwege de 

vorm en de grootte van het gebouw. Maar 

niet alleen dat, het Sluishuis is milieu-

neutraal. Het Sluishuis wekt meer stroom op 

dan het verbruikt. Dit komt door de 

zonnepanelen, een warmtepompinstallatie 

en zeer goede isolatie. Ook tijdens de bouw 

is er rekening gehouden met het milieu. Er 

zijn namelijk veel gerecyclede en 

herbruikbare onderdelen gebruikt. 

 

 

✓ Film 

Mijn tweede onderwerp dat ik wil 

benoemen is Film. Film kijken, naar de 

bioscoop gaan, is eigenlijk een beetje 

ouderwets. Vroeger ging ik vaak met mijn 

oma naar de film. Vooral grote Disney of 

Pixar films keken we dan in de bioscoop. 

Voorbeelden zijn Cars en Madagaskar. Nu 

kijk ik veel meer Netflix, Disney+ en Amazon 

Prime Video. Gewoon via de iPad of iPhone. Daar worden series en films gestreamd. Je kan 

deze kijken on-demand, of te wel wanneer het mij uitkomt. Ik heb bijvoorbeeld Lucifer 

gekeken. Een serie over de duivel, een echte aanrader. 
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Toch ga ik nog wel eens met vrienden naar de bioscoop. Dan gaan we vooral naar comedy- 

of actiefilms. En met de uitvinding van 4D, is de bioscoop weer een stuk leuker geworden. 

Een film die ik recent in de bioscoop heb gekeken is Top Gun 2. Een vervolg op de populaire 

Amerikaanse actiefilm Top Gun uit 1986. 

 

 

✓ Fotografie & nieuwe media 

Met fotografie en nieuwe media heb ik wellicht 

wel de meeste binding. Thuis hebben we veel 

fotokunst. Bijvoorbeeld twee grote foto’s op 

plexiglas van Oscar Munar. Een Spaanse 

kunstenaar, geboren in Igualada (Barcelona). 

Deze kunstenaar maakt werk geïnspireerd voor 

de elementen van mode en natuur, op zoek 

naar het oorspronkelijke. Hij heeft een serie 

publicaties, onder andere in Elle en Vogue.  

Deze werken van Oscar Munar zijn wel 180cm 

hoog en hangen in de eetkamer. Hiernaast zie 

je het werk dat ‘crowned lioness’ heet. 

 

Zelf heb ik ook model gestaan voor een serie 

kunstfoto’s. Deze foto’s zijn gemaakt door 

Marinka Masseus. Marinka’s fotografie gaat 

vooral over mensen in hun natuurlijke 

omgeving, en concentreert zich op 

onderwerpen als ongelijkheid en onrecht. 

Marinka heeft inmiddels vele prijzen ontvangen 

voor haar werk en ik heb met haar mogen samenwerken. 

Hieronder de een selectie van de kunstwerken die Marinka heeft gemaakt met mij als 

onderwerp.  

 

 

 

 

Op de voorkant van 

dit verslag staat ook 

een foto die Marinka 

heeft gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

Vroeger ben ik ook fotomodel geweest. Voor vele modemerken heb ik fotoshoots gedaan. 

Dit was een leuke bijbaan. Voor sommige commercials kreeg ik riant betaald. 
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Wat betreft nieuwe media ben ik bijna vergroeid met mijn telefoon. Tenminste dat zeggen 

mijn ouders. Leg dat ‘kastje’ toch eens weg, daar zit niets in wat je nodig hebt! Dat is alleen 

niet waar. Voor mijn gevoel zit mijn hele leven in dat ding. Mijn apps, insta, snapchat, 

berichten en email. Zelfs mijn rooster, huiswerk en cijfers komen via de mobiele telefoon 

binnen.  

 

 

✓ Muziek 

Laatste discipline die ik heb gekozen is muziek. Eigenlijk heb ik nooit veel aandacht gehad 

voor muziek. Wij zijn thuis ook niet muzikaal, bespelen geen instrumenten en kunnen geen 

noot zingen. Wel ben ik sinds ik naar de middelbare school ga, tijdens de fietsrit muziek gaan 

luisteren. Ik luister het liefst naar Engelse/ Amerikaanse rap. Voorbeelden van artiesten zijn 

Lil Tjay, Lil Baby en Pop Smoke. 

Neven van mijn vader zijn overigens wel erg muzikaal. Een van de neven is Nelson Freitas. 

Nelson is een internationaal erkende zanger/ artiest. Vooral bekend in Europa en Afrika, en 

vooral onder Kaapverdische gemeenschap. 

 

 

Conclusie, ondanks dat ik niet echt met bewust met kunst bezig ben, word ik er wel door 

omringd. En maakt kunst eigenlijk een belangrijk deel van mijn leven uit. 

 

 

Links 

Via onderstaande linkjes is meer informatie te vinden over de woonbuurt, de kunstenaars en 

de muzikant die ik heb genoemd, 

Hoe IJburg begon - Gemeente Amsterdam 

Marlies Rohmer Architecture & Urbanism – Waterwoningen IJburg 

Sluishuis (Amsterdam) - Wikipedia 

ABOUT - oscar munar (oscarmunart.com) 

Marinka Masséus Photography (marinkamasseus.com) 

Nelson Freitas | Official Website (iamnelsonfreitas.com) 

 

https://www.amsterdam.nl/projecten/ijburg/hoe-ijburg-begon/
https://rohmer.nl/projects/waterwoningen-ijburg/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sluishuis_(Amsterdam)
https://www.oscarmunart.com/about
https://marinkamasseus.com/
https://www.iamnelsonfreitas.com/

